
Individuen  
worden familie Materiaal voor de kringen

Intro preek

Bij dit Gemeenteproject  gaat het om hoe 

we als gemeente in beweging komen. Die 

beweging mag je heel ruim zien. Het is alles 

waardoor je je eigen vaste plek loslaat en 

in beweging komt richting de ander: God, 

je omgeving, elkaar. Op de eerste thema-

zondag begin januari ontdekten we hoe 

belangrijk vertrouwen is om in beweging te 

komen. Kijk maar naar Abraham. De tweede 

themazondag kozen we voor de invalshoek 

van het leren: hoe leren we in de kerk, ook 

door verlieservaringen, en komen we daar-

door in beweging. 

De derde themazondag bewogen we ons 

rond de Bron en vroegen we ons af hoe we 

vanuit die Bron contact maken met de om-

geving. Dat mag op een heel ontspannen 

manier in het besef dat God daarin actief 

is. Op de vierde themazondag stonden we 

voor de spiegel: wat is onze bezieling en hoe 

komen we door die bezieling in beweging? 

Ondanks de wrijving en de conflicten die er 

in een gemeente kunnen zijn, spiegelen we 

toch de luister van Jezus en zijn Geest.

Op deze vijfde en laatste themazondag 

staan we erbij stil dat wij mensen zijn van 

deze tijd die prijs stellen op hun individuele 

vrijheid. Geloven op basis van bronnen van 

gezag van buiten heeft plaats gemaakt 

voor geloven als een persoonlijke weg. 

Vandaag is het een zoektocht hoe je als 

christenen een gezamenlijke stijl ontwikkelt. 

Hoe kom je tot een nieuw ‘wij’, dat past in 

deze tijd? Hoe leer je om te gaan met alle 

verschillen in de kerk? Het zal je niet verba-

zen dat gesprek daarvoor belangrijk is, maar 

welke christelijke praktijken zijn er nog meer 

die ons kunnen helpen?
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Vragen voor de kringen als aanvulling op het materiaal in Herkerken:

Hoe kijk je terug op dit Gemeenteproject Hart voor de  
gemeente – Bewegen rond de Bron?

Vragen en aandachtspunten voor de kringen als aanvulling op het materiaal in Herkerken:

In de preek zijn een aantal christelijke praktijken genoemd die ons helpen een christelijke ge-

meenschap te vormen: gesprek, samen eten (avondmaal), gastvrijheid, zorg voor elkaar door 

je leven met elkaar te delen, samen bidden, samen lezen in de Bijbel, de doop. Ga met elkaar in 

gesprek over de volgende vragen:

- �Welke christelijke praktijk(en) willen we bespreken? Stel dat samen vast met oog voor ieders 

inbreng en zorg dat alle gekozen praktijken voldoende besproken worden. Probeer het zo te 

doen dat je het allemaal over dezelfde gebeurtenis of kringavond hebt. Bedenk dat het rijtje 

hierboven niet volledig is: een christelijke praktijk kan ook een kampvuur zijn of de workshop 

bonbons maken.☺

- �De eerste praktijk: wat gebeurt er als het gaat om gemeenschap en relatie? Schrijf allemaal 

twee punten op en deel dat met elkaar.

- Noem ook één punt dat je niet ziet gebeuren.

- �Herken je in deze praktijk ook iets van de aanwezigheid van God, Jezus en de heilige Geest? 

Kun je dat met elkaar delen?

- Zie je ook dingen die schade kunnen doen aan de gemeenschap?

-  Vervolgens kies je voor een andere christelijke praktijk om te bespreken.

- Wat heeft het betekend voor jou zelf? Schrijf één of twee punten op en deel dat met elkaar.

- Wat heeft het betekend voor jullie samen?

- �Is er meer beweging gekomen bij jezelf, bij jullie als kring, in de gemeente? Is er meer  

beweging of kijk je anders naar wat er gebeurt? 

- �Welke aanbevelingen en tips hebben jullie voor  themadiensten of voor een volgend  

Gemeenteproject?


